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Staat op, prijst de Here uw God van
eeuwigheid tot eeuwigheid; ja, men prijze
Uw heerlijke Naam, die verheven is boven
alle lof en prijs.

Nehemia 9:5°
Lieve zusters en broeders,

In deze eerste Nieuwsbrief van 2026 wil ik u
confronteren met een onderdeel uit de praktijk
van ons geloofsleven. Een onderdeel, waarmee
de meeste christenen zich geen raad weten,
maar wat wel een gebod van de Here Jezus is,
nl. het loven en prijzen van Zijn verheven
Naam. De Naam van Jezus!

Op heel veel plaatsen in de Bijbel lezen wij,
vaak in de gebiedende vorm, de opdracht van
onze God, om Hem voortdurend te loven en te
prijzen en bovenaan heb ik reeds uit het boek
Nehemia één plaats genoemd, maar er zijn er
natuurlijk veel en veel meer!

Dat betekent dan ook, dat dit loven en prijzen
geen bijzaak is. Het is geen keuzemogelijkheid,
die we ja of nee in ons geloofsleven kunnen en
willen integreren. Het is juist één van de
belangrijkste opdrachten, die de Here God ons
voorhoudt in Zijn Woord. Het is een opdracht,
die thuishoort in het dagelijkse leven van elk
Kind van God! Glorie voor de Naam van Jezus!

Loven en prijzen is iets, dat van ons uitgaat en
naar God toegaat. We zingen liederen, die we
naar elkaar of naar de mensen toezingen, maar
we kunnen ook liederen voor Jezus zingen. Dat
zingen van lofliederen geeft bij de meesten van
ons, denk ik, geen probleem.
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ANBI

Algemeen Nut
Beogende Insteliing

Dat doen we met elkaar, maar het uitspreken
van een woord van lofprijzing geeft bij velen
een angst- of schaamtegevoel. Bij het zingen
durven we nog wel, misschien schoorvoetend
onze handen op te heffen of te klappen, maar in
ons gebed blijkt dat veel moeilijker te gaan.

Voor de voorganger, die de samenkomst leidt,
ligt hier een grote taak. lk heb een oude
voorganger gekend, die aan het einde van de
samenkomst zijn dankgebed op de valreep
afsloot met de woorden: “Wij willen U loven en
prijzen”. Eigenlijk zou dit loven en prijzen door
de gehele dienst door moeten gaan.

Het grootste gedeelte van mijn eigen leven
vond plaats in samenkomsten, waar je tijdens
het zingen en de prediking de “Halleluja’s”,
“Prijst God”, “Glorie voor Jezus” en “Prijst de
Heer!” kon horen. Ik moet u eerlijk zeggen, dat

ik dat in het huidige Christendom helaas mis.

Koning voetbal wordt alom geprezen. Niemand
schaamt zich ervoor om te klappen, met hun
handen te wuiven, te gaan staan en luid te
zingen en vele dagen na de wedstrijd hebben
we het op het werk of visite nog over die fijne
wedstrijd. Het voetballen beheerst het publiek.

Beheerst God ook ons leven op dezelfde wijze?
Gaat het ook zo in onze samenkomsten? Lieve
mensen, laten we toch breken met elke vorm
van kritiek, starheid, en doodsheid. |k verlang er
naar om Jezus groot te maken! U ook? Lees
dan maar eens: Efeze 5:18-21!

WdV
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TERSCHELLING - Ev. GEMEENTE

Op zaterdag 17 januari zijn we weer op weg
naar Terschelling. We hebben nu een retour
met de sneldienst, die er ongeveer 45 minuten
over doet i.p.v. de gewone boot, waar je 2 uur
op zit.

Op zondag 18 januari in het dorpshuis de Stoek
de samenkomst van de Schaapskooi, de Ev.
Gemeente, die als eerste gemeente hier op het
eiland, al 100 jaar bestaat. Janneke doet de
zangdienst, ik begeleid, zoals gewoonlijk, de
samenzang op de piano, we zingen beiden
enkele liederen en ik breng de prediking.

Na de samenkomst drinken we met elkaar
koffie/thee en praten we na over de preek. Op
maandagmorgen, vroeg varen we weer terug,
worden van de boot gehaald door iemand van
“All in parkeren”, die ons naast onze auto afzet
en rijden we weer naar huis.

OLDERSHEEM MET LEVEND WATER

Vrijdag 23 januari zingen we met de groep
‘Levend Water” weer in de grote zaal van het
mooie ouderencentrum “Oldersheem” in Nieuw
Amsterdam.

Samenzang met ook de mogelijkheid om een
keuzelied op te geven, een gedicht, solo- en
duo-zang en een korte prediking, kortom een
uur lang feest voor de ouderen, maar ook feest
voor ons, als Levend Water.

HOUT VOOR DE KACHELS IN ROEMENIE
EN VOEDSELUITDELING BlJ DE ROMA’S

Alicia stuurde ons deze foto’s van de Roma’s.

GRATIS KLEDING HALEN UIT COEVORDEN

Op 29 januari mogen we bij een kringloopwinkel
in Coevorden gratis jongenskleding halen, die is
blijven liggen.

Als we daar aankomen is er niet alleen veel
jongenskleding, maar ook heel veel mooie
kleding voor ouderen.

We vullen de auto, tot er letterlijk geen tasje
meer bij kan, en wat een mooie kleding! Wat
zullen de mensen in Roemenié hier blij mee
zijn!
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Ze zullen nog even moeten wachten tot in
augustus, maar Janneke heeft al vast enkele
dozen met zomerkleding verstuurd. De zomer
komt er immers bijna aan!

Het verzenden van een doos van 25 kilogram
kost nu € 20,50 en hiermee kunnen we weer
veel kinderen en ook de ouderen gelukkig
maken. Kringloopwinkel: Dank-u-wel!

TERSCHELLING - EV. GEMEENTE

Op 13 februari gaan we weer naar Terschelling.
2 uur rijden met de auto naar Harlingen, alles
overpakken in het minibusje van de “All-in”
parkeerplaats en zij brengen ons gratis naar de
terminal bij de boot waar we een half uur voor
vertrek aanwezig moeten zijn en wachten dus
in de vertrekhal op het moment, dat we naar de
boot kunnen gaan.

Dan twee uur varen naar Terschelling. Op de
boot horen we de mensen proesten, hoesten en
niezen. De griep gaat rond en Zr. Thea kan ons
ook niet afhalen. We gaan met de bus en ik
vergeet prompt om bij het uitstappen uit te
chequen. Janneke wacht tot de bus terugkeert
en lost alsnog mijn stomme fout weer op. We
zijn in elk geval goed in Hoorn aangekomen om
God te dienen. Zaterdagavond zingen we.

Zondagmorgen de samenkomst in de Stoek en
op maandagmorgen vroeg, brengt een gast ons
met zijn auto naar de snelboot en zijn we
binnen drie kwartier weer in Harlingen, waar de
minibus klaar staat. We rijden terug via Emmen,
om daar ook kleding op te halen.

EEN NIEUWE KACHEL VOOR EEN VAN DE 6
GEMEENTEN IN ROEMENIE

Wij konden een dezer dagen Alicia geld sturen
voor de aanschaf van een kachel. Zij was dolblij
voor de gemeente die deze kachel kreeg en
schreef ons direct een “Dank-u-wel”. Ook voor
hen geldt dit “Dank-u-wel”’, die dit mogelijk
hebben gemaakt door de giften! Prijst de Heer!

OLDERSHEEM MET LEVEND WATER

20 februari gaan we weer met de groep van
‘Levend Water” naar Oldersheem. Er zijn weer
veel ouderen gekomen, die graag met ons allen
meezingen. En ze kiezen maar wat graag ook
hun lievelingslied uit om te zingen.

Samenzang, Solozang, duo zang, een gedicht,
een korte prediking en gebed, dankzegging en
zegen, dat zijn de ingrediénten van zo’n avond.

Deze avond verzorg ik de prediking, die als titel
heeft: Verstoppertje spelen, een herkenbare
titel voor deze ouderen. Aan het eind van de
avond drinken we met elkaar koffie en thee en
praten we na over deze prachtige, zegen
brengende avond.
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Zulke avonden zouden er in elk verzorgingshuis
gehouden moeten worden. Halleluja! Glorie
voor Jezus!

EVANGELIST JENO DEELT TRUITJES UIT

Jéno, die wij het afgelopen jaar hebben
ontmoet, gaat regelmatig naar Roemenié om te
evangeliseren onder de armste van het volk.
Wij sturen hem geregeld kleding, die hij
meeneemt en uitdeelt op zijn tochten. Halleluja!

HOLLANDSCHEVELD - Ev. GEMEENTE

22 februari rijden we naar Hollandscheveld,
waar we zingen en spreken in de Ev.
Gemeente in het gebouw “Het Anker’. We
zingen hier met de gitaar en de ukelele en na
de samenkomst drinken we met allen koffie,
thee en een lekkere koek.

VOOR DE TWEEDE KEER NAAR DE
KRINGLOOP IN COEVORDEN

Op donderdagmiddag, 26 februari zijn we voor
de 2° keer uitgenodigd om kleding op te halen.
We halen bij voorbaat thuis de hoedenplank uit
de auto. Dan kunnen we meer meenemen.

We kunnen 29 zakken met kleding in de auto
kwijt. Thuis kijkt Janneke alles na en stopt het
in tassen. Opnieuw zien we wat een prachtige
kleding we hebben ontvangen.

We mochten weer terug komen. Er wordt meer
kleding afgegeven, dan er uitgaat. Ze hebben
nauwelijks ruimte. 1 slaapkamer in ons huis
staat nu boordevol, terwijl Janneke al enkele
dozen met kleding heeft verstuurd. Mensen van
de Kringloop: Namens de Roemenen, hartelijk
dank!!!

ALLERHANDE

Ook de zieken worden niet vergeten en als we
de toestand van hun “onderkomen” zien, zijn
we blij, dat we iets kunnen doen voor deze
arme broeders en zusters. Glorie voor Jezus!

Dank u, dat u ook uw harten laat spreken en de
St. Manna Hulpzending helpt om hun leven iets
dragelijker te maken.
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TERSCHELLING - Ev. GEMEENTE

13 maart weer naar Terschelling. Het weer is
nu wat beter, dat maakt het reizen ook een
stuk plezieriger.

Op zondag weer de samenkomst in de Stoek
en ’s avonds een Bijbelstudie over “actief
geloven”. Maandag weer terug met de Snelboot
om op tijd thuis te zijn, zodat we met ons
kleinkind naar de zwemles in Neuenhaus
kunnen gaan.

De snelboot gaat aardig tekeer op de golven
van de Waddenzee. lk had nooit last, maar nu
kreeg ik hoofdpijn en was misselijk.

Website: manna-hulpzending.com

Als u eens de moeite neemt, om onze Website
te bekijken, zult u ontdekken, dat er veel meer
foto’s staan afgebeeld, dan wij in deze
nieuwsbrief kunnen plaatsen. Mocht u een brief
gemist hebben, hier staan ook alle
nieuwsbrieven.

DANKWOORD

De drie maanden zijn al weer voorbij, de winter
heeft plaats gemaakt voor de lente. De wegen
zijn weer goed berijdbaar en de Roma’s zullen
het nu ook weer een stuk warmer hebben.

Onze dank gaat uit naar de Here Jezus, die ons
door deze drie maanden heeft begeleidt. Het
waren geen gemakkelijke maanden. We
hadden beiden te maken met griep en hoesten
en ik had weer een probleem met mijn
bloeddruk en hartritme. We zijn het allebei weer
te boven en we danken Jezus voor gezondheid,
Zijn Liefde, Zijn kracht en Zijn overwinning,
gebedsverhoringen en leiding door de Heilige
Geest.

We willen ook u allemaal van harte danken voor
uw gaven, groot of klein, financieel, kleding,
schoeisel, speelgoed, kleurtjes, etc. We staan
altijd weer versteld hoeveel er binnenkomt.

We willen ook Bertus en Thea bedanken, die
alle kleding hier ophalen en in hun kelder
bewaren tot de dag, dat zij het in de aanhanger

meenemen naar Hongarije. Een hele klus!
Temeer omdat Bertus is geopereerd aan zijn
knie. Hij heeft nu ook rust nodig.

Tot slot willen we u allen danken dat we zo
samen voor onze geloofsgenoten in Hongarije,
Oekraine en Roemenié iets kunnen doen. Dat
we van onze rijkdom iets af kunnen staan voor
hen. Dank u wel.

VOOR DE 3F KEER KLEDING HALEN

Op donderdag 2 april mogen we voor de 3¢
keer kleding halen uit de kringloopwinkel in
Coevorden. We slaan het op in één van de
slaapkamers, die tjokvol is. Dank u wel!!!

DE PAASTIJD

Wij wensen u een fijne Palmzondag, een
gezegende Goede Vrildag en een gezegend
Paasfeest. De Heer is waarlijk opgestaan!
Halleluja, Jezus leeft!

Gods zegen gewenst en de hartelijke groeten
van ons beiden,

Janneke enw Wi
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